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Interview met André Dubois: het instellen van het secretariaat van de Raden van de 

Europese Gemeenschappen (Brussel, 8 december 2006)

[Étienne Deschamps] Na de ondertekening van de verdragen van Rome, zeg maar de concretisering van een 
nieuwe start, liet u Luxemburg achter u om bij de Raad te gaan werken toen het secretariaat een 
gemeenschappelijke dienst werd van de Raden van de drie Gemeenschappen in Brussel. Hoe is dat allemaal 
precies verlopen? Hoe zijn de bestaande structuren samengevoegd? Ik denk bijvoorbeeld aan de Coreper. 
Hoe is alles in elkaar gepast?

[André Dubois] Na de inwerkingtreding van het verdrag op 1 januari 1958 moest eerst worden besloten waar 
de nieuwe instellingen zouden worden gevestigd. Drie steden waren kandidaat: Parijs, Brussel en 
Luxemburg. Het zal niemand verbazen dat er geen overeenstemming werd gevonden. Vervolgens kwam er 
een compromis uit de bus, op initiatief trouwens van de heer Maurice Faure. Een vrij merkwaardig 
compromis, eigenlijk. Tijdens het eerste voorzitterschap, dat door de alfabetische volgorde eerst aan België 
en daarna aan Duitsland toe zou vallen, zouden de nieuwe instellingen of eigenlijk vooral de Raad en de 
Commissie, niet in Brussel bijeenkomen, maar in Val Duchesse, om Brussel geen bevoorrechte  positie te 
geven in de nog onbesliste strijd. De eerste vergaderingen van de Commissie, waarvan ik bij gebrek aan 
vaste ambtenaren samen met de heer Albrecht het secretariaat verzorgde en die werd voorgezeten door de 
heer Hallstein, en geloof ik de twee eerste Raden vonden dus plaats in Val Duchesse. Natuurlijk werd al snel 
duidelijk dat dat geen praktische oplossing was. De instellingen vroegen toen zelf om zich in Brussel te 
mogen vestigen. En dat gebeurde ook. De verhuizing van het secretariaat naar Brussel verliep vrij soepel, 
omdat we al een ploeg ter plaatse hadden voor het Interimcomité. Die ploeg was samengesteld in de periode 
tussen de ondertekening en de inwerkingtreding van de verdragen.

[Étienne Deschamps] U bent niet bij de werkzaamheden van het Interimcomité aanwezig geweest?

[André Dubois] Jawel hoor, maar ik was in die tijd – en daar komen we straks waarschijnlijk nog wel op 
terug – vooral betrokken bij de onderhandelingen over de grote vrijhandelszone in Parijs. Sommige van onze 
collega’s zijn toen vertrokken naar de Commissie. Anderen zijn op hun plek gebleven. Mij was een plaats 
bij Euratom aangeboden, maar die heb ik uiteindelijk geweigerd. Het secretariaat kreeg er in de loop van de 
tijd steeds meer medewerkers bij. Al vrij snel kwamen we in de Ravensteinstraat terecht, op de Kunstberg. 
De meesten van ons dragen daar nog dierbare herinneringen aan, omdat het een mooie plek was en we 
natuurlijk over de zalen van het Congrespaleis konden beschikken voor de vergaderingen.


